VOORUITBLIK VOORJAARSTOCHT 21 APRIL 2025 BOEKEL

Op 2°¢ Paasdag vindt de voorjaarstocht van OLAT plaats. Het is volop lente. Wat is dan
fijner om op een hopelijk zonnige Paasmaandag mee te lopen met deze mooie, door OLAT
georganiseerde wandeltocht.

We starten in Boekel, bij Nia Domo, ofwel “Ons
huis”. Onze routebouwers Ad Ketelaars en Theo

© van Boxmeer hebben vanuit deze leuke startplek
een heerlijke wandeling voor ons uitgezet. Bos,
landelijk gebied, bijzondere ontmoetingen met het
verleden, leuke plekjes voor de wagenrust en
gezellige caférusten. Kom je meegenieten?

L A gtk Clun=it Nadat we onze routebeschrijving hebben

TSRS 7 ontvangen, of mogelijk al op onze telefoon hebben
staan, gaan we van start. We lopen in de richting van de tamelijk moderne Sint-Agathakerk.
Na enkele woonstraten verlaten we de bebouwde kom en komen vrijwel direct bij de
Perekker. In dit bijzondere natuurgebiedje treffen we bos, water en zandverstuivingen.
Maar ook een kikkerpoel, vleermuizenkelder en oeverzwaluwwand. En........ wijstgronden!
We zien roestbruin kwelwater in de sloten en dat betekent dat we op de Peelrandbreuk
lopen. Meer informatie over dit bijizondere verschijnsel is te lezen op het informatiebord
langs de route.

We steken de Zandhoekseloop over, één van de vele waterlopen in dit gebied. Deze
voeren het water uit de Peel af naar het riviertje de Leijgraaf.

Hierna gaan we mooie wandelkilometers maken door de gemeentelijke bossen tussen
Boekel en Handel. In deze tijd van het jaar worden de
bossen steeds groener, de bladeren ontvouwen zich.
Zeker als je tegenlicht hebt, biedt het ontluikende
groen een prachtig sfeerbeeld. Genieten!! In de
bossen is redelijk wat reliéf. Zeker op de terugweg
merken we dit.

We lopen langs het Boekels Ven en daarna om het
motorcrosscircuit Bezuidenhout heen. Gelukkig zijn
er vandaag geen wedstrijden en kunnen we genieten
van het lenteconcert van de vogels.

Een bijzondere brug brengt ons naar de overkant van
een volgende waterloop: de Landmeersche loop.
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Dit lijkt misschien een gewoon beekje, maar het heeft een belangrijke cultuurhistorische
waarde. Ook nu nog markeert het de grens tussen de gemeenten Boekel en Gemert-Bakel,
maar tot het einde van de 18e eeuw was het de grensbeek tussen de Rijksheerlijkheid
Gemert en het Land van Ravenstein. Het had ook consequenties voor de
godsdienstvrijheid en het was de directe reden voor de broeders Penitenten om in 1742
vanuit Handel naar het grondgebied van Boekel te verhuizen, alwaar zij Huize Padua
stichtten, direct ten noorden van deze waterloop.



Ondertussen vervolgen we de route en lopen een stukje langs het water. We komen in
Handel en lopen door een zeer afwisselend stukje natuur, met 0.a. een insectenmuur en
ook hier een vleermuizenbunker. Dit alles is te vinden op het terrein van natuurcentrum De
Specht. Onze routebouwers kregen toestemming om er de grote koffiepost te plaatsen en
gebruik te mogen maken van het toilet binnen. Wat een medewerking!

Op deze leuke en interessante plek kunnen we even genieten van een bekertje met iets
warms en een lekkere koek en/of een paaseitje.

Direct na de pauze gaan de routes uiteen. De mensen die daags voor de wandeltocht de
pijlen ophangen, hebben het dit keer extra druk gehad want er volgt nu een gedeelte met
heel veel splitsingen en samenkomsten. Een speciaal bedankje voor deze groep
vrijwilligers! Dankzij hen kunnen we erop vertrouwen dat we de route die bij de gekozen
afstand hoort, feilloos kunnen volgen. En iedere afstand heeft zijn eigen
bezienswaardigheden. Zo zien de wandelaars die 10 of 15 km lopen het bijzondere ECO-
dorp van Boekel met zijn cirkelvormige bebouwing. De huizen zijn ecologisch, duurzaam en
energieneutraal en het dorp is zoveel mogelijk zelfvoorzienend (voedsel en drinkwater),
educatief en sociaal. Zo heeft het een voedselbos, komt het drinkwater uit regenwater en
heeft het dorp een eigen energiecentrale door de duurzaam opgewekte energie op te slaan
in een basaltaccu.

Dan gaat de 10 km op de terugweg, terwijl de wandelaars op de 20 km de route door het
mooie voorjaarsbos vervolgen.

De 15 km gaat samen met de twee langste afstanden een stukje van het dorp Handel
ontdekken. Dan volgen weer rustige landelijke wegen in het buitengebied.

Het is april en alles is in bloei gekomen. De fruitbomen staan vol in bloesem, de bermen en
oevers staan vol met de tere, witte bloemschermen van het fluitenkruid, de weilanden
kleuren geel van de paardenbloemen en de vogels zingen hun hoogste lied. Wat een
prachtig jaargetijde!

Opnieuw volgt een bosgebiedje, waarna we tegenover camping de Rooye Asch uitkomen.
Hier splitst de 15 en 30 km zich af. Ze maken een korte doorsteek naar de Rooije Plas. Als
het weer het toelaat, zijn hier volop watersportactiviteiten. Misschien zijn de leden van de
waterskivereniging ook al actief, net als wij!
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De wandelaars op de langste afstand gaan een
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halve-maanvorm.
Het gebied is vrij toegankelijk. Kortgeleden zijn er poelen aangelegd en is er een
groensingel door het landbouwgebied gekomen. Hierdoor is het er nog mooier geworden!

Hierna volgt De Sijp, een landgoed dat eigendom is van het Brabants Landschap. Het is
een afwisselend gebied met bos, heide en landbouwgrond, waar lanen doorheen lopen die
aangeplant zijn met beuken en Amerikaanse eiken. Ook hier treffen we een sikkelduin. Ze
stammen uit de ijstijd en er zijn er maar weinig in Nederland. Dus is het best bijzonder dat
wij deze vandaag zien.

Het zijn twee mooie gebieden om te wandelen. We lopen hier opnieuw over de Peelbreuk,
de geologische breukzone in Limburg en Noord-Brabant. De breuk loopt grofweg van
Roermond tot Oss. Je merkt het door een lichte glooiing in het landschap.

Dan komen de wandelaars bij de kleine koffiepost. Deze staat bij het leuke kinderdagverblijf
Hiep Hooi. Hier kunnen kleintjes vanaf 10 weken en kinderen tot 13 jaar het
boerenbuitenleven ervaren. Na deze welkome onderbreking volgen afwisselende
wandelkilometers: zandwegen, graspaden langs waterlopen, stukjes bos. En zo komen ook
de 40 km-lopers bij de De Rooije Plas, waar ze aansluiten bij de wandelaars die 15 of 30
km lopen.

Via groenstroken gaan we naar Handel, waar bij 't
Vossenhol de caférust is. De wandelaars die 15
km lopen, komen dit keer niet bij de soeppost,
maar krijgen wel de mogelijkheid van een rustplek
bij dit gezellige dorpscafé in het centrum van
Handel. En wie Handel hoort, weet dat het een
bedevaartplaats is en wel het oudste Maria-
bedevaartsoord in Noord-Brabant. Dat de route
door het mooie processiepark loopt, is een
vanzelfsprekendheid. Zeker op deze 2° Paasdag
geeft dit extra sfeer.

Het park ligt achter de kerk en is in het begin van
de 20e eeuw aangelegd. We treffen er de
Rozenkransweg met een reeks van 20 kapelletjes
en de Kruisweg, is er een openluchtaltaar,
beeldengroepen en we treffen er de heilige bron.
Deze werd oorspronkelijk gevoed door kwelwater.
Door een ruilherverkaveling is de
waterhuishouding echter in het ongerede geraakt
en is er ook geen kwel meer, zodat het water nu
moet worden opgepompt. Foto: Ad Ketelaars

Daarna vervolgen we de route door Handel en lopen daarna naar het bosgebied ten oosten
van Handel. Hier maakt de 15 km een doorsteek en gaat iets verder samen met de 10 km
terug naar Boekel.

De lopers op de 20 km sluiten in het bosgebied aan bij de 30 en 40 km.

Gezamenlijk steken de wandelaars een bijzondere fietsbrug over. Deze was in 2017 een
wereldprimeur. De 8 m lange brug is namelijk geprint op de Technische Universiteit



Eindhoven. Het is de eerste betonconstructie in de wereld die met een 3D-betonprinter is
gemaakt. Hoe bijzonder om daar nu overheen te lopen!

We gaan nu een flink stuk de Peelse Loop volgen. Dit 17 km-lange riviertje meandert
prachtig door het landschap. We zien stoomversnellingen, een vislift en vistrappen. We
lopen hier op een smal pad tussen twee waterlopen. Ook hier zien we op de oevers volop
voorjaarsbloemen. Dan volgt een stukje asfalt en zien we tot onze verrassing al snel de
witte tentdoeken van de soeppost. Deze wandeling is qua volgorde van rustposten net iets
anders: dit keer krijgen we eerst de soeppost en als laatste de caférust.

De post staat op een bijzonder mooi plekje aan de Peelse Loop. De OLAT-vrijwilligers zijn
alweer druk in de weer met het bereiden van een lekker lentesoepje. Heerlijk, even
genieten.

Na de rust volgt opnieuw een stukje asfalt. Ook wel lekker: even doorstappen zonder op te
hoeven letten op boomwortels of andere oneffenheden. Maar al snel gaan we van het asfalt
af. Na de Kokse Hoeve, net voor de brug, gaan we het pad langs het riviertje de Aa op. Dit
lokale wandelpad heeft de intrigerende naam "Recht en Orde" en is aangelegd op initiatief
van de Heemkundekring en de gemeente Laarbeek. De schepenen van de heerlijkheid
Beek en Donk hadden voor 1800 de bevoegdheid recht te spreken. Op een informatiebord
langs het pad lezen we over de kaak en de galg, zichtbare instrumenten van de
strafrechtspraak in vroegere tijden. De kaak stond midden in het dorp, zodat de aan de
kaak gestelde persoon zichtbaar was voor iedereen. Nu wordt de betekenis van het
spreekwoord duidelijk!

De galg als instrument van de doodstraf stond daarentegen zover mogelijk van de
bewoonde wereld aan de grens van de heerlijkheid.

Na dit erg mooie wandelpad belanden we in natuurgebied 't Hurkske. Oorspronkelijk was
dit vooral een heidegebied. Nu is het een ca. 170 ha groot bosgebied, dat omringd wordt
door agrarisch gebied. Het bestaat uit naaldbos en gemengd bos. We slingeren hier
doorheen. De wandelaars op de 30 en 40 km maken er nog een extra lusje. Als de
afstanden weer samen zijn, passeren we een prachtig ven met bijzondere oevervegetatie.
Via mooie, kronkelende paden wandelen we naar de caférust bij De Boswachter in Erp.
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Onze routebouwers gaven aan dat het
eigenlijk geen caférust is, maar een
terrasrust. Op 2¢ Paasdag zijn er veel
gasten die er een paaslunch gebruiken.
Hierdoor is er binnen geen plaats. De
uitbater heeft speciaal voor ons het terras
buiten ingericht. Laten we hopen dat het
heerlijk voorjaarsweer is, dan zitten wij er
beter dan de gasten binnen.

Na deze pauze breken de laatste
kilometers aan. We krijgen nog een leuke




variatie voorgeschoteld: het buitengebied bij de Hoeksehei. We komen langs een
waterloop, steken nog een keer de Aa over en lopen over het terrein van een
champignonkwekerij.

Maar dan stappen we onherroepelijk de bebouwde kom van Boekel binnen. Na enkele
woonstraten is er de samenkomst met de 10 en 15 km. We pikken op het laatst nog een
mooi pad mee, waardoor we ons nog even in het buitengebied kunnen wanen. Via een
voetpad lopen we naar het eindpunt bij Nia Domo.

Met een voldaan gevoel melden we ons af. Wat een heerlijke wandeling!

-Myriam van den Berg-



